
 

 

 

Reisverslag  
Pretparken en dierentuinen 
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Van links naar rechts en van boven naar beneden: 

Kevin, Tiemen, Franka, Sander, Miligia, Britt, Lex 
 
 
 



 

 

 

 
 
Vrijdag: 
 
Tiemen en Miligia zaten al te wachten in Arnhem en waren mooi op tijd, maar waar was de 
begeleiding? Tjeerd stond in de file en Lisette was rechtstreeks naar het huisje gereden. 
Na enige vertraging gingen we met het busje richting Biddinghuizen. Daar zat Lisette al te 
wachten en had al een pot koffie klaarstaan. 
Na vier uur kwam de rest ook 1 voor 1 binnen. Na met elkaar te hebben kennisgemaakt 
hebben we de slaapkamers ingedeeld en alvast de bedden opgemaakt. De dames sliepen op 
1 kamer boven. De mannen beneden met 2 personen op 1 kamer. Nu had iedereen ook wel 
zin aan wat eten. Lisette had de tafel vol geplakt met aluminiumfolie. Waar diende dat voor? 
Wel….. we aten tafelpatat. Dat was voor velen toch wel even wennen! We konden onze 
namen schrijven in de mayonaise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het eten hebben we nog een spelletje gedaan en nog even lekker zitten met een drankje 
en toen niet al te laat naar bed. 
 
 
 



 

 

 

 
Zaterdag: 
 
Vandaag is het een beetje uitslapen. De dames waren er het eerste uit. De mannen waren 
een beetje lui en waren wat later. Om 10 uur zaten we met zijn allen aan het ontbijt. Na het 
ontbijt zijn we naar Biddinghuizen gegaan om kaarten te kopen en boodschappen te doen. 
De dames zijn ook nog even de Kruidvat in geweest. Britt had nog lippenbalsem nodig. We 
waren mooi op tijd terug en hadden nog mooi de tijd om te gaan midgetgolven. Wat was 
iedereen fanatiek. 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Van al dat sporten krijg je toch wel trek. Dus snel terug naar ons huisje om de barbecue aan 
te steken. Iedereen heeft geholpen met het maken van de salade. Lisette heeft geholpen 
met het schrijven van de kaarten. We hebben lekker buiten gegeten want het was helemaal 
niet koud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Na het eten hebben we binnen lekker zitten uitbuiken. Lisette, Sander en Lex hebben nog 
een potje ge-yahtzeet. We gingen niet te laat naar bed want de volgende dag moesten we er 
weer vroeg uit. 



 

 

 

 
Zondag: 
 
Vandaag vroeg op, 8 uur kwam Lisette de dames wakker maken maar die gingen er maar 
wat graag uit. Vandaag staat Dolfinarium op het programma!! Na een gezamenlijk ontbijt 
zaten we netjes om 10.10 in de bus, op naar Harderwijk. Dat is vanaf onze mooie Landal 
bungalow maar 10 minuutjes rijden. De parkeerplaats stond al vol met auto’s, ons busje erbij 
en snel naar de dolfijnen. Eenmaal binnen gingen Franka en Britt met z’n tweetjes het park 
door. Tjeerd en Lisette mochten met de anderen mee. Eerst een uitleg over de roggen en de 
haaien en je mocht ze ook (h)aaien als je durfde. Iedereen deed dat, stoer hoor!  

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Sander heeft de hele dag een grote glimlach op zijn gezicht gehad en volop foto’s en filmpjes 
gemaakt. Iedereen zag zeeleeuwen, zeehonden, verschillende soorten dolfijnen, walrussen, 
en gewone vissen gezien. Er was ook een aquarium en verschillende shows. We hebben 
allemaal de dolfijnenshow Oceanië gezien. Wat kunnen die dolfijnen hoog springen en 
spetteren :-)   

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Na nog wat leuke oorbellen&pennen voor Britt, sleutelhanger voor Miligia, en een magneet 
voor Tiemen en Franka moesten we nog een behoorlijk stuk lopen naar de bus. Tjeerd, 
Tiemen en Kevin hadden geluk, in een super snel golf karretje werden die luxe naar het busje 
gereden. Toen lekker naar het huisje voor een bakje koffie met appeltaart, iedereen was 
moe. Maarrrrr… er moesten nog boodschappen gedaan worden. Dat gingen de lady’s wel 
even fixxen. Met de muziek wat harder lekker luidkeels meezingen met Nielson, we waren 
weer zo bij de Lidl in Biddinghuizen.  
Thuis aangekomen ging kok Tjeerd aan de slag voor een heerlijke pasta en Franka nam de 
zalm die er nog was van gister. Een goede gezonde maaltijd dus.   
 
Tafel dekken is zo gedaan met van die kanjers die graag helpen. Kevin leegt de vaatwasser 
met plezier, super! We hebben het maar goed met elkaar!  
Vanavond even tijd voor jezelf, sommigen namen een uitgebreid bad of keken lekker tv en 
daarna was het stil in huisje 39. Welterusten! 
 



 

 

 

 
Maandag: 
 
Vandaag was een lekker uitslaap dagje. Die hebben we zeker nodig zo nu en dan met ons 
drukke programma. Sander was als eerste uit bed, lekker rustig wakker worden in alle rust 
samen met Tjeerd. De rest kwam pas laat uit bed, om 11.00 was iedereen in de woonkamer. 
We hebben een uitgebreide brunch gedaan met lekkere broodjes uit de oven. Iedereen kan 
ook zo genieten van lekker eten. Met een gevulde buik zijn we naar het zwembad gegaan op 
het park. Iedereen sprong erin maar het was wel een beetje koud water…eenmaal van de 
glijbaan en een paar baantjes hield Franka het voor gezien. Die ging lekker buiten zitten, het 
zonnetje brak door. De jongens gingen met een bal over gooien en ook Miligia ging zelfs van 
de glijbaan. Geweldig zeg. En zwemmen dat ze kon, met badmeester Tjeerd ging het 
zwemmen ook snel.  
 
Terug bij het huisje nog even jeu de boule, tijd voor een puzzel en lekker ipad/telefoon tijd 
en het leuke spel keer op keer. Toen de haren even vlechten, parfum op, gel in het haar en 
de mooiste kleding uit de tas want we gingen uit eten. Naar Hans en Grietje, dat was 10 
minuten in de bus. Een prachtige locatie waar veel te zien en te beleven was. Je kon er 
trampoline springen, schommelen, spelletjes doen, en allerlei sprookjes te zien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Toen we allemaal aan tafel zaten en wat te drinken hadden begon ineens de tafel te 
bewegen. Ons drinken bleef staan maar de tafel ging helemaal scheef. Kevin vond het maar 
niets! Haha. Zo gek, dit hadden we nog nooit beleefd. Als het stoplicht op rood was schoof 
de tafel weer recht. Gekke boel hoor bij dit pannenkoek restaurant. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Na een heerlijke (en grote!!) pannenkoek gingen we allemaal met een gevulde buik terug 
naar de bus. Maar Tjeerd z’n buik was zo gevuld….. er kwam een scheetje……! Oeps. Nou die 
nemen we niet mee de bus in hoor, stinkerd! Dus Tjeerd deed nog zijn best en stak zijn duim 
ophoog (en zijn liefste glimlach) maar nee, Lisette reed door. Iedereen lag slap van het 
lachen. Bij Tjeerd brak het zweet uit, die dacht ik moet lopen. Nou vooruit, in de kofferbak er 
mee, maar…… geen scheetjes he! Tjeerd werd alle kanten opgegooid in de kofferbak, jaja dat 
krijg je ervan! Iedereen moest zo enorm lachen, er was niemand die zijn lach kon inhouden. 
Heerlijk, de slappe lach! En Tjeerd, die heeft zijn lesje wel geleerd! ;) 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Dinsdag: 
 
Vandaag is het weer vroeg opstaan want we gaan naar Hellendoorn. Na weer lekker samen 
te hebben ontbeten zitten we rond 10 uur weer in het busje. Het is bijna een uur rijden dus 
proberen een aantal dames en heren nog wat te slapen/dutten. 
Eenmaal binnen kan het feest beginnen. Er word eerst een verkennend rondje gereden met 
het treintje om vervolgens als een speer naar de boomstam wildwaterbaan te gaan. En ja 
hoor….. de eerste natte pakken zijn binnen. Gelukkig is het mooi weer en droogt alles snel. 
Britt scheurt nog uit haar nieuwe broek. Maar gelukkig heeft ze een jasje mee dus die maar 
om de middel. Niemand heeft iets gemerkt. 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Het park is al om 5 uur gesloten dus het is rennen van attractie naar attractie. Sommigen 
willen wel drie keer in een attractie. En wat treffen we het met het mooie weer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Het is al na vijven als we het park verlaten en dan moeten we nog een uur rijden. Hoe gaan 
we dat met het eten doen?  vroeg iedereen zich af. Niemand had nog zin om te koken dus 
dat werd uit eten op het park. Het was heerlijk eten al moest Tiemen wel even wachten op 
zijn Fish and Chips. Waarschijnlijk moest de vis nog gevangen worden. 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
Woensdag: 
 
Vandaag is het wederom vroeg opstaan. Lisette wekt de dames om half acht en Tjeerd de 
mannen. We gaan naar Walibi en willen daar om 10 uur toch wel zijn. Tot Tjeerd zijn 
verbazing zit iedereen om half negen al klaar voor het ontbijt. Wat hebben we er zin in. Om 
kwart voor 10 zitten we in het busje op weg naar Walibi. Het is een kwartiertje rijden dus 10 
uur moet lukken. Bij de ingang worden al meteen de eerste foto’s gemaakt. Ook vandaag is 
het weer een race van attractie naar attractie. We willen zoveel mogelijk achtbanen doen 
maar de rijen zijn hier een stuk langer dan in Hellendoorn. Tiemen moest van zijn zus zeker 
in de gele achtbaan gaan want die gaat heel hard. Om half 11 begint de race. Hoeveel 
achtbanen gaan we redden?? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Rond een uur of twee krijgt iedereen een lekkere trek dus besluiten we om een gezonde 
Chickenwrap te halen. Ook hier is de rij weer lang maar het was het wachten zeker waard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ook hier hebben ze veel attracties met water dus wordt de dag besloten met het halen van 
een nat pak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Om half vijf heeft iedereen de knollen wel op. Twee dagen pretparken achter elkaar is best 
zwaar. We besluiten om naar het busje te gaan om vervolgens naar het 
“verrassingsrestaurant” in Harderwijk te gaan. Bij het uit rijden van het park krijgen we te 
horen dat de weg naar Harderwijk is afgesloten vanwege een ernstig ongeval. Dat wordt 
improviseren met het eten. We besluiten om naar Biddinghuizen te rijden om daar nog wat 
boodschappen te doen. We eten vanavond tomatensoep, groentesoep, broodje knakworst 
en ijs na.  
Vanavond mag iedereen zo laat op bed als hij of zij maar wil en morgen blijven liggen zolang 
hij of zij maar wil. Lisette belooft dat iedereen die dat wil ontbijt op bed krijgt. Daar heeft 
iedereen wel oren naar. Na nog wat spelletjes spelen en een drankje of wat lekker tijd voor 
zich zelf ligt iedereen toch om half twaalf in bed. Dat viel mee voor Lisette en Tjeerd want 
die hadden zich voorbereid op een hele lange nacht!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Donderdag: 
 
Het blijft ’s morgensvroeg lang stil in Bungalow nr. 39. Iedereen mag uitslapen en blijven 
natuurlijk ook liggen voor het beloofde ontbijt op bed. En zo als belooft brengt Lisette 1 voor 
1 iedereen een ontbijt op bed. Een gebakken eitje met gebakken ontbijtspek, een glaasje jus 
‘d orange en yoghurt met verse vruchten. Zo wil iedereen elke dag wel gewekt worden. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Om 11 uur was iedereen uit bed. Het is vandaag wat een luiwammes dag. Vanmiddag gaan 
de dames winkelen in Harderwijk terwijl de mannen zich van hun sportiefste kant laten zien 
en naar het zwembad gaan. Rond 12 uur komt Dennis (de vriend van Lisette) ons verrassen 
met een bezoekje en een hele grote doos gebak. Hij wilde wel eens bekijken wat voor een 
mooi plekje wij daar hadden. Dus kreeg hij na het gebak en de koffie een rondleiding en liet 
Franka ook meteen even zien waar zij had gevist want Dennis mag zelf ook graag vissen. 

 
Om twee uur zwaaien we Dennis uit en gaan de dames 
winkelen en de heren zwemmen. We spreken af om half vijf 
weer bij het huisje te zijn. Dan kunnen we alvast de koffers 
inpakken om vervolgens met allemaal lekkere hapjes een 
bonte avond te houden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Om zes uur staan de hapjes op tafel. Kaas, worst, pinda’s, komkommer, cherrytomaatjes. 
Tjeerd heeft nog wat karbonades gebakken en voor de liefhebbers is er ook nog soep. De 
bonte avond loopt een beetje “in de soep”. Iedereen is best wel moe dus gaan we buiten 
een paar potjes bingo doen met Tiemen als Bingo Master. Nou die is wel streng hoor….. Hij 
keurt niet zomaar elke bingo goed en iedereen moet stil zijn en goed opletten. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Om tien uur ligt iedereen al in bed. Zo’n pretparken en dierentuinenvakantie is best 
vermoeiend hoor. Het was een gezellige dag en morgen er weer vroeg uit want de eersten 
worden al voor 10 uur opgehaald. 
 
 
Vrijdag: 
 
Om zeven uur gaat de wekker. Het vroege opstaan is zo gemakkelijk nog niet. Met slaap in 
de ogen maakt iedereen zich op voor de reis naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 8 uur gaat Tjeerd brood halen in de supermarkt. Op de terugweg komt hij de vader van 
Britt tegen. Zij wordt vroeg opgehaald omdat haar vader nog moet werken. Aangekomen bij 
het huisje vraagt Britt…… wat doe jij hier al? Kennelijk wil Britt nog niet naar huis. We gaan 
snel ontbijten en tussendoor worden de vakantiediploma’s uitgereikt. De laatste spullen 
worden in de koffers gepakt en Lisette doet de laatste vaat en Tjeerd laad alvast de bus in. 
Iedereen word zo rond half tien opgehaald en is het tijd om afscheid te nemen. Iedereen 
geeft elkaar nog een dikke knuffel en met een traantje en een lach gaat iedereen weer naar 
huis. Tiemen en Miligia rijden met Tjeerd mee naar Arnhem en Lisette gaat rechtstreeks naar 
huis. Het was een mooie week!! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Wij 
 

                  
 
                     Lisette                                             en                                     Tjeerd 
 

Vonden het erg fijn om samen met jullie vakantie te vieren!! 
En wie weet tot volgend jaar!! 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
   


